Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Louis Van den Vonder

weduwnaar van Margriet Rijnders

geboren te Beerzel op 7 augustus 1935 en zachtjes
ingeslapen in het woonzorgcentrum H. Hart
te Putte op 25 oktober 2025

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te wonen
op maandag 3 november 2025 om 11.30 uur in de aula
van Huis Verwilt, Lierbaan 177 te Putte.

Samenkomst in de aula vanaf 11.15 uur.

De asverspreiding op de strooiweide van de begraafplaats van Beerzel,
zal in familiekring plaatshebben.

Er is gelegenheid een laatste groet te brengen aan Louis
in het funerarium Verwilt, Waversesteenweg 63 te Putte op
donderdag 30 oktober 2025 van 9 uur tot 18 uur,
na telefonische afspraak.

Dit melden u met droefheid:

Rudy en Sabine Ardies - Van den Vonder

Louis (f) en Sophia (1) Van Hout - Van den Vonder
Francois () en Rita Van den Vonder - Verhaegen
Jan () en Yvonne (1) Verberck - Rijnders

Jozef (f) en Anna (t) Rijnders - Augustijnen

René (1) en Martha (f) Rijnders - Claes

zijn neven, nichten en aanverwanten

de families Van den Vonder, Rijnders, Van Dessel en Creuels

zijn dochter en schoonzoon

zijn broer, zus, schoonbroers en schoonzussen

Met dank aan huisdokter Jo Mertens en het personeel van het woonzorgcentrum H. Hart,

voor de goede zorgen.

Correspondentieadres:
Fam. Van den Vonder - Rijnders, p/a begr. Verwilt
Waversesteenweg 63 - 2580 Putte

Digitaal condoleren via www.verwilt.be

Begr. Verwilt, Putte - tel.: 015/75.54.25 - www.verwilt.be



